
Dit is mijn beeld 

Fotograferen is voor mij een manier om te laten zien hoe ik naar de wereld kijk en ook om 

zelf steeds beter te leren kijken. Ik reis graag en onderweg zoek ik contact met mensen die in 

hun eigen wereld zijn, een wereld waarin ik slechts voorbijganger ben. Door ze te 

fotograferen probeer ik die wereld iets beter te zien en er misschien iets meer van te begrijpen.  

Ruim tien jaar geleden heb ik de vakopleiding fotografie gedaan aan de fotovakschool, met de 

specialisaties portretfotografie en documentairefotografie. Ik probeer mijn foto’s technisch zo 

goed mogelijk te maken, en ik merk dat dat altijd nog weer beter kan. Mooi licht, precies dat 

contact met het model waardoor iemand zichzelf even echt laat zien. Als het me dan lukt een 

foto te maken waar ik echt tevreden over ben, geeft dat veel voldoening.  

Lid zijn van AFV de Veluwe heeft voor mij dan veel toegevoegde waarde, vooral door het 

bekijken en bespreken van elkaars foto’s en te leren van de manier waarop anderen 

fotograferen en naar de wereld kijken. 
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